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Prettig bladerboek over Zuidwest
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Vierde deel ‘De Utrechtse Wijken’ verschenen

. Winkelcentrum Rijnbaan in Kanaleneiland in een andere tijd. Deze foto is eind jaren
: zestig gemaakt. -

(door Frank Flippo) - Over Transwijk, Kanaleneiland, Dichterswijk
en Rivierenwijk gaat het pas uitgekomen vierde deel van ‘De
! Utrechtse Wijken’. Utrecht is de eerste stad in Nederland die op
deze manier haar ontwikkeling beschrijft. Dit deel gaat over buurt-
bewoonster Ria die niet weg wilde uit haar sloopwoning, over mo-
: delwijk Kanaleneiland waar half Nederland zich kwam vergapen en
i hoe RAF-terroristen de Croeselaan onveilig maakten. 204 Pagina’s
vol foto's, plattegronden en verhalen.

In de jaren twintig verrees Dichters-
! wijk, kort daarna Rivierenwijk. Pas
i na gemeentelijke annexaties in 1954
van Oudenrijn en Jutfaas, ontstond
genoeg ruimte voor grote nieuwe Wij-
ken, en dat werden Transwijk en
Kanaleneiland, waar jonge gezinnen
graag heen verhuisden. De meeste be-
bouwing van toen is in Zuidwest nog

hetzelfde. Dat geldt niet voor de
woonsituatie. Verhalen van (ex-)be-
woners brengen als weinig andere
middelen, de veranderingen in beeld.
Co-auteur Mieke Heurneman: “Zo
sprak ik een oude Dichterswijker die
in geuren en kleuren kon vertellen
hoe het toeging rond de oude
Veemarkt. En een Kanaleneilander

van het eerste uur hoe leeg de wijk
nog was in het begin. Zijn vrouw kon
hem vanaf de Balijebrug zien komen
aanfietsen. Ze zette dan de aardappel- .

tjes op het vuur en die waren gaar te- :

gen de tijd dat hij thuis was”.

Voor Rivierenwijker Hans Aalderink
was zestig jaar geleden de Zuider-
zeestraat nog het einde van de wereld.
Daarachter lagen alleen wat weilan-
den verlaten steenfabrieken, waar hij
tussen de stapels stenen met vrien-
den ‘oorlogje’ speelde. Aalderink
kreeg er een keer een steen tussen

neus en ogen, het litteken is nog

steeds te zien.

Na vele decennia kreeg Rivierenwijk
te maken met buurtvernieuwing.
Buurtbewoonster Ria wilde niet ver-
huizen. De slopers kenden haar, wie
kende Ria niet? Haar dochter haalde
haar het huis leeg en vervolgens
werd Ria uitgenodigd in de kraan
plaats te nemen. Met de enorme
sloopkogel maakte ze zo haar eigen

“huis met de grond gelijk. Vanaf dat

moment had ze vrede met haar ver-
trek.

Zo gaat het boek door, over de meest :
uiteenlopende  onderwerpen  als i
‘moesgrachten’, oude buitenplaatsen :
en teloorgegane fabrieken. ‘Zuidwest’
richt zich op een breed publiek: blade-
raars kunnen bladeren, onderzoekers
hebben er een naslagwerk aan.

De Utrechtse Wijken-Zuidwest, door
Micke Heurneman en Bettina van
Santen, eindredactie Fred Vogelzang. Te :
koop bij de boekhandel en diverse plaat- ;
sen in Utrecht-Zuidwest.
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