het Pieterpad

is de langst aaneengesloten wandelroute van Nederland en telt 480 kilometer.
De route loopt van Pieterburen naar Maastricht en bestaat uit 27 etappes van
elk ongeveer twintig kilometer lang. De meeste Nederlanders hebben van het
Pieterpad gehoord, een groot aantal heeft de route gelopen, sommigen zijn
voor de tweede keer bezig en velen koesteren de wens ‘het ooit nog een
doen’. En voor al die mensen gaan wij van noord naar zuid..

door Frank Flippo

deze tiende Pieterpad-
tappe ontmoet je als
Pieterpad-loper voor het
eerst sinds het Sleenerzand
weer een groot bos. Zo'n veertig
kilometer overwegend open terrein
heb je dan moeten overbruggen.
Maar nu ben je in Overijssel en daar
liggen meer oogstrelende landgoed-
bossen, dus is het er voor een ver-
wende wandelaar plezieriger toeven.
Een mooi voorbeeld van zo'n plezie-
rig landgoed is Rechteren. Als je de
trein neemt van Zwolle naar
Hardenberg, zie je het oude kasteel
aan je linkerhand liggen. En dus ga
ik in die trein links zitten.

Juist als ik besluit dat ik het nog
mooier vind dan op de foto, klinkt
een stem uit de intercom: ‘De trein
kan enige vertraging ondervinden in
verband met een BOMmelding! U
wordt van het verdere verloop op de
hoogte gehouden’. Wie verwacht
zoiets in de trein naar Hardenberg?
Ik niet.

Op de hoogte gehouden worden we
overigens niet, de intercom blijft
dood. En er ontploft ook geen bom.
Een scholier die verderop zit, heeft
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sanitaire stop, of een lokale boek-
handel bezoek, of peins voor een eta-
lage, overal nemen mensen mij ge-
interesseerd op. Tegelijkertijd schij-
nen ze te verlegen om zelf die stap
te zetten. Ik zet die stap ook niet,
met de 22 kilometer die ik nog te

takjes en zwermen bladeren. Ginder
schemert een portaal waar ik heen
vlucht. Pas als ik er voor sta, zie ik
dat het een kerk is. De deur zit op
slot, maar het afdakje is net breed
genoeg om me droog te houden.

Ik draai me om en kijk naar binnen.
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boswachterij
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foto onder:
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Hardenberg

lokale klederdrachtmuseum. Aan
het roestige toegangshek hangt een
mini-vitrine met een stencil erin.
Door het wat beslagen glas lees ik
dat je hier ‘het geheimzinnige
domein van het plantenrijk’ kunt
betreden.

. Achter het hek ligt een klein parkje

met aan het eind een sleetse villa.
‘Loop verder naar deze schitterende
villa en laat het geraas van de
moderne tijd achter u.” Dat wordt
moeilijk, want de provinciale weg
loopt er pal achter langs. Mij maakt
het niets uit, want de tekst ronkt
mooi en bezorgt me plezierige
visioenen van plantendomeinen,
geestelijk voer voor onderweg.

Vlak na het museum slaat het
Pieterpad scherp linksaf. Ik kom
langs een mooi weiland, met aan de
overkant een puntig kerktorentje.
Dure koopwoningen kijken erop uit.
Het zou me niets verbazen als een
buurtcomité na verwoede handteke-
ningenacties dit ‘laatste stukje
groen’ heeft veiliggesteld voor het
nageslacht, en niet in de laatste
plaats voor de hypotheken.

Een groenstrook doet me uitgeleide
door de jaren zeventig-wijk Het
Hazenbosch, en de komende acht-
tien kilometer zie ik geen bebou-
wing meer. Achter het verlossende
bordje ‘einde bebouwde kom’ ligt de
Vecht te dromen tussen het hoge
gras.

Buitenmens _
Ik loop langs een weiland dat van
Natuurmonumenten naar hartelust
mag verwilderen, Het staat vol opge-
schoten pollen en rafelig roestbruin .
kruid, een mooi zwaarmoedig
gezicht zo achter die grijze herfst-

Verderop, langs ee
zwartglimmend a




NEt PEricnt ook genoora €n begint
tegen me aan te praten. Ja, wat die
bom is weet hij ook niet. Maar een
leuke verrassing vindt hij het wel.
Henk heet hij en hij legt het traject
Hardenberg-Zwolle elke dag af naar
school. Van zijn vlakke verhaal over
lesuren en studiepunten krijg ik snel
genoeg, dus probeer ik zijn aandacht

die VOOl’bl]SChU.lVen ’D1e bossen zi

stigen op de interessante bossen

niet dat het Pieterpad

gaan heb.
Nog één keer stop ik in Hardenberg-
centrum. Op een pleintje aan de
hoofdstraat staat een melancholieke
bronzen ‘Klepperman’, definitief uit-
geklepperd. Modern Hardenberg
koestert hem nog, al is hij dan ver-
stard.

Hardenberg koestert meer, bij-
voorbeeld het ‘noaberschap’:
buren helpen in voor- en
egenspoed. Een plaats om
aeer te strijken, ware het

Onder het grijze licht dat naar bin-
nen valt, lijkt de oerkale gebeds-
ruimte op de aula van een rouwcen-
trum. Tk huiver. Geen plek om voor
je lol heen te gaan, maar ach, de bui
mindert al.
Terugwandelend naar de weg,
bijna gelijk voor de tuin van




ng, ik geniet ook hoor. Wis en
‘ker!’
ceek hem de bek niet open: ‘En dan
. ambtenaren van het ministerie.
leet je dat ik weleens verlang naar
e tijd van mijn opa? Die ging aan
et eind van de dag in zijn leunstoel
itten met een pijpje en een krant.
Jie was klaar! Maar voor mij is
roeg slapen er niet meer bij. Zulke
hij wijst tien centimeter| pakketten
ituren ze uit Den Haag, over die
nestboekhouding. Ja, dat bedenken
lie ambtenaren nou, achter hun
sureautjes. Maar een boer heeft wel
wat beters te doen. Die werkt op het
land; met zijn handen. En die is ‘s
avonds moe, Ik ook. En ik heb nog

en overbrengen naar
eze wel valt meer te

goedkoop en sterk hout om de mijn-
gangen te stutten.

Pas met de opkomst van de vrije-
tijdsindustrie in de jaren vijftig en
zestig begonnen gewone mensen te
morren over de bossen. Je kon er
moeilijk picknicken, want er waren
bijna geen weitjes, en zwemmen
ging al helemaal niet. Haastig voor-
zag de overheid de boswachterij van
een spartelvijver, De Oldemeijer.
Voorlopig was de kritiek weer ver-
stomd.

Landsweg

Je kunt de ontwerpers van het
Pieterpad veel nadragen, maar niet
dat ze de bosstructuur van
Hardenberg geweld aan doen. Een
kaarsrechte weg dwars er doorheen
hebben ze voor ons uitgezet.

Hij heet de Landsweg en is breed,
saai en stoffig. Links en rechts rijgen
de hoekige kavels zich aaneen. Maar
de allermodernste tijd rukt op: over-
al liggen dode, bemoste boomstam-
men en hier en daar ontspruit een
voorzichtig loofboompie.

Het eerste deel waar je als
Pieterpadloper doorheen komt, heet
‘de Moskuilen’. Het zal nog wel
even duren eer die hun naam eer aan
doen. Maar je loopt in een bos, dat is
al iets.

Nog iets: de Landsweg is het eerste
onverharde stuk na anderhalf uur, en
tot Ommen kun je blijven baggeren
over onverharde paden. Dennenlucht
te over, net als vogeltjes, spinnen en
nog kleiner gedierte en zo is toch
overal leven. Al is dit bos een akker,
er is voor dieren meer te verhapstuk-
ken dan op een bietenakker. Als die
trend doorzet, gaat ook hier binnen
afzienbare tijd de monotonie verva-
gen.

De Landsweg is het rustigste pad op
de hele route, Het pad zelf tenmin
ste, want de provinciale weg 18 geen
openblile buiten gehoorsalstand. Op
de Landsweg zelt rydt maar ¢cn
auto, van een vermoeide manager in
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met Pieterpad-tekens eromheen. Het
okeren licht van de lage zon strijkt
erlangs. De bloemen eromheen
gloeien ervan op. Hemelsleutels
heten die, het is één van de laatste
bloeiers van het seizoen. Heel even
lijkt het nazomer, dan schuift er een
wolk voor de zon en is de droom
voorbij.

Rietvorsten

Na wat gezigzag passeert het pad de
Junner Stuw over de Vecht. Om te
voorkomen dat de vis na het aanleg-
gen van de stuw uitstierf, zijn ‘vis-
bruggetjes’ aangelegd die de weg
terug wijzen naar de paaigronden.
Het gehucht Junne, aan de overkant,
ademt net als Rheeze een min of
meer middeleeuwse sfeer.
Rietgedekte boerderijen met ‘baan-
derdeuren’ gaven de toon aan.
Baanderdeuren zijn brede deuren die
de wagens met rogge ruim baan
geven.

Karakteristiek zijn de gevlochten rie
ten geveltekens aan de gevels, de
‘rietvorsten’. Een rietvorst liet het
onheil aan jouw deur voorbijgaan.

Ik kan zo’n rietvorst goed gebruiken,
bedenk ik te laat als ik even later,
langs de Koedrift, een griezelig bos
passeer vol krakende en snuivende
gedaantes. Als ik vlakbij ben zie ik
dat het gewoon koeien zijn, die uit
het weiland daarachter op het geluid
van mijn voetstappen af komen.

Ik heb die rietvorst nog steeds nodig,
want twintig meter verder stormt er
in het halfdonker een dolgeworden
grijze bouvier op me af. ‘Hé daar’,
roep ik. Bedaard komt de boer aanlo-
pen. ‘Die hond durft niet meer van
het erf’, zegt hij. ‘Hij licp vorige
maand tegen het schrikdraad aan
‘Is hij niet gewend aan wandelaars !’
Ta, maar doordewecks zie je hier
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niemand. Buiten het zomerseizoen
e je ze alleen i het weelemnd

e hedank de boer en haant e hei

donleere bos in. Na twintig minuten

kan ik de rood-witte tekentjes niet
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sleten colberts en met
mond. Iedereen groet.

kolossale loods waar glimmende
tractoren als vetgemeste biggen
staan uitgestald.

Na Rheeze komt de bosrand steeds
dichterbij. Jammer, alweer geen
mysterieus woud. In plaats daarvan
een monotone ngaldhoutplantage,
doorsneden mef

de hele route. Het pad zelf tenmin-
ste, want de provinciale weg is geen
ogenbhk buiten gehoorsafstand. Op
de Landsweg zelf rijdt maar één
auto, van een vermoeide manager in
maatpak die zijn auto parkeert en
hortend enige passen het bos in wan-
delt om zijn stramme ledematen te
strekken. Er is wel ongemotoriseerd
verkeer. Rijtuigjes met streekbewo-
ners die frisse neuzen halen, en fiet-
sers die verwoed van school naar
huis peddelen.

Na drie kilometer opent het bos zich
bij een modderige splitsing, half
stukgereden door tractorbanden. Op
een raar blauw bordje staan de woor-
den ‘Oom’ en ‘Piet’, gerangschikt
als een pijl rechtdoor.

haast me die kant uit, want er

niemand. Buiten het zomerseizoen
zie je ze alleen in het weekend.’

Ik bedank de boer en haast me het
donkere bos in. Na twintig minuten
kan ik de rood-witte tekentjes ni
meer onderscheiden, maar verdwa-
len kan al niet meer, want het pad
loopt in de buurt van de spoorh
naar Omme .
Lu1sterend
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