Geert Bovenhuis:
Reiziger in boeken

Weggedoken achter de kantoorkolossen van de Jaarbeurs en het Utrechtse
Centraal Station ligt een van de merkwaardigste winkeltjes van Nederland: reis-
boekenantiquariaat Bagage. Eigenaar Geert Bovenhuis: ‘Ik reis vooral in en met
mijn boeken. Dat is net zo goed reizen. Want reizen is ergens ‘zijn’, niet het ver-

zamelen van trofeeén.’

Door Frank Flippo

*1e'drukken‘in titbracht™

eert Bovenhuis is lande-
f lijk bekend met zijn col-
“lectie oude reisgidsen: Tk

kopen vaak een oude Baedeker.
Baedeker is een begrip, destijds
het synoniem voor reisgids. De

Je hoeft van mij ook niet alles uit
het verleden te bewaren. Maar
ook in een veranderde wereld

ben de enige die gespeciali-
seerd is in reisgidsen, en de enige
die honderd procent is gespeciali-
seerd in reisboeken.

Naast mij zijn er natuurlijk gere-
nommeerde antiquariaten die een
landelijk bekende specialisatie
hebben in oude reisverhalen.
Gertjan Bestebreurtje bijvoor-
beeld; Boudewijn Biich komt daar
regelmatig snuffelen voor zijn TV-
programma over eilanden. Bij een
boekhandel als De Slegte vind je
ook weleens iets. Maar zoek je
een oude reisgids, of iets op reis-
gebied dat nergens anders te vin-
den is, dan kom j je al gauw bij mij
terecht.

Het is niet echt druk tijdens de
openingstijden, want de markt
voor dit soort boeken blijft klein
en mijn ruimte is beperkt, zoals je
ziet. Ik krijg wel allerlei soorten
klanten. Verzamelaars, die leuke
boekjes zoeken voor op de plank.
Of liefhebbers van kaarten en
atlassen. Ik krijg hier ook de echte .,
boekgebruikers: schrijvers van 2

verantwoorde reisgidsen. Die
_

wereld is daarin zo goed beschre-

ven dat je met een Baedeker van
1900 nog prima kunt rondreizen
in 1997.

Geschiedenis

Zijn oude reisgidsen niet overbo-
dige, gedateerde werkjes?

Geert: ‘Alles verandert voortdu-
rend en dat is goed, want de
wereld moet zich aanpassen aan
de tijd. Een ziekenhuis dat veran-
dert in een museum, oude stads-

2 poorten die verdwijnen, het zij zo.

behoudt een oude reisgids zijn

waarde. Een oude gids maakt die
veranderingen juist zichtbaar. Met
zo'n gids reis je niet alleen in de
fysieke ruimte, maar ook in de
tijd.

Tk heb hier een boek van Mostard.
Het heet Geschiedenis op Reis. Er
zijn de delen Wenen, Londen en
Parijs. Verder is die Mostard niet
gekomen. Hij heeft Baedeker in de
tijd geplaatst. Het historisch rei-
zen spreekt mij zeer aan. Je kunt
zeggen: de lijnen van dat gebouw
daar vind ik wel of niet mooi.
Maar ik wil ook weten wie de
bewoners zijn geweest, welke
bestemmingen het gebouw had.
Of het weleens een keertje in puin
heeft gelegen en toen weer is
opgebouwd.

Ik ben ook gek op oude atlassen
en landkaarten. De basis daarvoor
legde ik met mijn jarenlange
redacteurschap van de internatio- _
nale naturistengids. Daarvoor
moest ik in alle landen thuis
raken. Een andere, concrete aan-

“leiding om met reisboeken te

beginnen was een krantenbericht
over de nationale bibliotheek in
Frankrijk. Die zocht oude
Michelingidsen. De bibliotheek
had ontdekt dat die gidsen zeer
adequaat de cultuur van een land
weergaven. De waarde van de reis-
gids als document hadden zij
nooit onderkend en daar waren ze
van geschrokken.

Van lieverlee ging ik zelf ook oude
reisgidsen bewaren. Uiteindelijk is
daar deze winkel uitgerold. Een

antiquaar kan ook een waardevol-

le collectie bijeenbrengen, hij
hoeft zich niet te beperken tot het

verkopen van boeken tegen een zo®
- hoog mogelijke prijs. Ik ontdek: - :

vaak bijzondere dingen, bijvoor-
beeld Bosatlassen uit Nederlands
Indig, die alleen daar zijn uitgeko-
men. Of drukken waar de auteur
nooit weet van had, omdat de uit-
geverij ze snel tussen twee offm'

Kostelijke boeken zitten erbij,
hoor. Neem nu dit Normandié-
boek uit de reeks van Prestel, uit
de jaren zestig, zeventig, tachtig.
Een boek, zoals een boek moet
zijn: goed in de hand liggend,
degelijk gebonden en een verleide-
lijke omslag. Prestel schetst de
ontwikkeling van Normandié
onder meer aan de hand van oude
en recente schilderijen. In
Nederland totaal onbekend. Ten
onrechte. Juist een gids als deze
vermengt het heden én verleden
op een prachtige manier. Wil je
Normandié echt leren kennen,
dan is dit het aangewezen werk.
Het enige nadeel is dat hij alleen
is,uitgebracht in het Duits. Maar
we hebben ook puike reisgidsen
van Nederlandse origine: van Van
Egeraat drie delen Italié uit de
jaren vijftig en zestig, en van

Scholte Griekenland in twee
delen.’

Geert is zelf de eerste om de
waarde van reisboeken te relative-
ren: ‘Ondanks alle mooie boeken
blijft voor mij de beste gids de
gids ter plaatse. Als ik ergens in
het buitenland ben, dan stap ik
een café binnen en ik vraag wat er
te doen is. Betere informatie
bestaat er niet. Ik hoef niet alle
dingen te weten, als ik de karakte-
ristieke dingen maar weet. En wil
je een streek uiterlijk kennen,
bekijk dan vijftig ansichten. Dan
hoef je geen foto’s te verspillen.’

Vieermuizen
Geert ging niet over één nacht ijs

. bij het opzetten van zijn winkel:

‘e vastigheid geef je niet zomaar
op. Maar tegen mijn vijftigste

> wilde ik niet langer bureauchef
- zijn bij de GGD. Doorgaan in een
* kantoorbaan leek me -ongezond.

Een kennis van vroeger was boek-
handelaar geworden en die zag ik
helemaal opbloeién: Toen wist ik
zeker, waar ik eigenlijk altijd al
van had gedzoomd Vijftig j 1aar 18
een mooi omslagpunt.

Tk zei mijn baan op en begon
’Bagage’ met de boeken die ik de

/

tijd voor dat doel o
SRR R

kast. Tk wilde niet teveel finan-

cieel risico lopen, dus ik begon in
mijn eigen huis. Waar we nu zit- .~
ten, stond vroeger de pingpongta-., :

fel.!

Zijn ‘Bagage’ huist in een schil-
derachtig, overgeschoten straatje
in de slagschaduwen van
Jaarbeurs, Holiday Inn en Utrecht
CS. Elk jaar komen die onstuit-
baar dichterbij, stukje bij beetje
wordt het straatje verslonden.

" Geert: ‘De HSL Schiphol.- -
Frankfurt komt hier dwars door
deze tafel te lopen. In 2005 moet
die trein rijden. Tk denk niet dat .-
er dan nog plaats is voor een
tweedehands boekwinkel.
Daarnaast komt het Utrechtse
Cityproject, met een wijk
Manbhattan. Een stad moet leven
en dat betekent verandering. Dus
we moeten hier over een paar jaar
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weg. Nou ja, dat moet dan maar.
Als we vertrekken, zullen we
waarschijnlijk in het Noorden
gaan wonen, niet ver van
Groningen. Het antiquariaat
bouw ik daar dan natuurlijk weer
op: een grote lodds, misschien
een winkel in de stad.

Mijn vrouw is Utrechtse, maar
die wil‘60k graag naar mijn
geboortestreek, Noord-Drenthe.
Het is een omgeving met veel
groen. In het voorjaar kan ik er
op mijn rug in het gras liggen.
Het huis mag heel klein zijn. Als
er maar genoeg groen omheen
staat! Verder heb ik weinig eisen.
Wat heeft een mens nu nodig?
Een tafel en een stoel, een
behoorlijke badkamer.

Het klinkt als het ideaal van een
natuurliefhebber. Geert: ‘Ik ben
naturist, het woord zegt het al,

‘dan houd je van de natuur. Dat

betekent voor mij: ten volle
genieten van wat er aan natuur
voorhanden is. Dat hoeft voor
mij geen afgesloten reservaat te
zijn, het mag ook een plukje
groen zijn net buiten de stad.
Liever zelfs: stadsranden, met
roestig prikkeldraad en opgescho-
ten bermen, dat is toch eigenlijk
het mooiste wat er bestaat. De
natuur die het wint van de
beschaving, die zijn plaats grijpt.
En de verschillende fases daarin. .
Het samenspel tussen mens en
natuur: verwildering of juist een
weiland dat verandert in een
bloeiende lusthof. i
Wim Baas, een vriend van ons,
kocht in Westbroek een weiland .
en die cregerde daar in een paar
jaar tijd een hele stinzenvegeta-
tie. Wim.legde er vijvers aan,

herstelde het veen en wierp grote .

heuvels op van puin dat hij hier

in de omgeving bij elkaar schar-

relde. In de heuvels groef hij gan-
gen voor vleermuizen en ander
gedierte. 3

Een stinzenflora krijg je niet
zomaar. Elke plantengroei heeft
een bepaalde periode nodig, voor
die zich kan vestigen. Daarom
liet Wim eerst de brandnetels
maar groeien, zoals je dat in een
vervallen achtertuin ook hebt.
Later woekeren andere planten,
en op den duur komt de gewens-
te vegetatie. Dat vind ik het
mooie van de natuur: alles komt
altijd weer op zijn pootjes
terecht.’

Bagage ’

‘Het gekke is dat ik sinds ik anti-
quaar ben, niet meer aan reizen
toekom. Geen tijd. Maar in mijn
boeken kan ik de hele wereld
bereizen, zonder de ontberingen
die bij reizen horen. Je hoeft
trouwens niet overal geweest te
zijn om je een voorstelling te
kunnen maken van.pakweg

anders is dan Terneuzen. Ook al
zit er dezelfde Blokker of Hema.
» Er wonen andere mensen, de
volksgeest verschilt. En die ver-
dwijnt niet snel. De ene plaats is
een havenstad, de ander een
rivierstad.
Overal zijn nuances, ook in
Nederland. Je hebt streektalen.
Ten noordoosten van de stad

Groningen wordt bijvoorbeeld
een heel lelijk soort Gronings
gesproken. Maar Imca Marina,
die komt uit Hoogezand, en die
kan zo prachtig Gronings praten,
dat klinkt mooier dan gewoon
Nederlands.’

‘En wat is nu een reiziger? Dat is
iemand die van huis gaat om op
weg te zijn. Probeert zich in te
leven in het gebied dat hij
bereist. Hij verplaatst zich een
tijdje en daar hoort ook geestelij-
ke bagage bij, opdat je meer
mogelijkheid hebt dat andere te
proeven. Wat de boer niet kent,
dat eet-ie niet en dat geldt ook
voor een reiziger. Maar als je er
eerst over leest, ben je'al een
heel eind verder.

Meestal ontbreekt je de moge-

lijkheid om langdurig in een land

te zijn. Toch zou het doel van
reizen eigenlijk moeten zijn: de
achtergrond van de mens begrij-
pen in zijn landschap en cultuur.
Sommige mensen willen tien
dagen all-in naar Gran Canaria,
alleen een bruine huid overhou-
den van hun reis. Het zou mijn
manier niet zijn.

Tk zou wandelschoenen aantrek-
ken en van huis gaan om bij
wijze van spreken nooit meer
terug te komen. Maar dat is te
ver gegrepen, dat is niet prak-
tisch. En het hangt ook af van de
bestemming. Een reiziger naar
Pakistan kan niet zeggen: laat ik

..voordeur uitgaan, Die heeft voor—
bemldmg nodig. Maar die bereidt
< zich anders voor dan iemand die
naar het reisbireau om de hoek

< oopt en zégt: doe mij maar een
rexs]e 'I\lrks suand

Baedeker

" Voorbereiden kun je je in Bagage
volop: Tk heb boeken vanaf
1830, het begin van het plezier-
reizen. Plezierreizen is eigenlijk
gewoon: onbekommerd rondkij-
ken. Het was de tijd van de eer-
ste commerciéle reisgidsen.
Rond 1830 kon je met een
stoomboot de Rijn omhoogvaren.
Mooie oevers en oude steden
werden bereisbaar. Men wilde de
Lorelei wel eens zien.
Op dat nieuwe publiek sprong de
Koblenzer boekhandelaar Karl
Baedeker in. Baedeker had een
boekje ontdekt van een zekere
Murray, een Engels reiziger. De
Engelsen waren de eerste echte
reizigers. Door Murrays boekje
ontdekte Baedeker dat er een
manier van verplaatsen aan het
opkomen was waarover mensen
informatie wilden hebben. Daar
kan ik ook voor zorgen, dacht
Baedeker, en ging op pad.
Hij stopte veel persoonlijke
observaties en praktische raad-
gevingen in zijn eerste gidsen.

Bijvoorbeeld: naar dit hotel moet

je niet gaan, want het stikt er

van de vlooien. Of: hier moet je

niet gaan eten, want daar werkt

een vervelende waard.

Later breidde Baedeker de

Atlanta of Hanoi. Er geweest zijn ~ Rijnreis stroomopwaarts uit,

om erover mee te kunnen praten
is voor mij onzin. Je moet
natuurlijk wel buiten de grenzen
van je eigen dorp zijn geweest,
anders kun je de wereld niet ken-
nen. Maar als je her en der wat
hebt opgesnoven, lukt dat best.’
‘Reizen betekent: ergens anders
zijn. Alleen al door je te verplaat-

sen kom je in een ander aat.
Tiel is al heel anders dan

Utrecht, zoals Zoutkamp heel °

gerekend vanaf Koblenz, en ook
stroomafwaarts, naar Rotterdam.
Vervolgens begon-ie met andere
delen van Duitsland en Holland -
en zo groeide Baedeker uit tot

" een instituut dat steeds de per-
soonlijke kennismaking met een
land hoog in het vaandel schreef.
Op een gegeven moment werd

dat minder, toen maakte de fami-

lie Baedeker plaats voor een staf
deskundigen. De toon werd

vanavond maar eens rechtsom de

objectiever, onpersoonlijker.
Maar de oude Baedeker beschreef
zijn wereld uitmuntend. Zo uit-
muntend, dat de Beadekers stan-
daardwerken zijn gebleven.
Mensen die nu naar Jordanié
gaan, pakken een Baedeker-
Palestina uit zeg maar 1914.
Hetzelfde staat in een recentere
gids, maar die is overgeschreven
uit Baedeker. Recente gidsen zijn
commerciéler en oppervlakkiger,
dat zijn niet meer zozeer echte
reisboeken.

Na de stoomboot kwam rond
1860 de trein, met een Europees
net. Via dat net drongen toeris-
ten door in alle uithoeken van
Europa. Nog fijnmaziger drongen
ze door met de komst van de
auto na 1900. Rond diezelfde tijd

verscheen de fiets en het fiet-
stoerisme. Ik heb een partij
Duitse fietskaarten, uit 1910,
1920. Dat zijn hellingkaarten.
Van jedere weg staat in kleuren
aangegeven hoe sterk de stijging
is en hoe lang. Ja, dat Radfahren
bestaat al lang. Een ketting en
twee wielen, meer heb je niet
nodig. Zeker geen mountain-
bikes met felgekleurde stangen.
Dat zijn net draagbare telefoon-
speeltjes.”

Gide o
‘Nog later kwam het strandtoe-
risme. Vroeger vond men niks

- aan het strand. Kwarts, veldspaat

en silicium, daar valt geen

genoegen aan te beleven. André
Gide was een van de eersten die
het strand verheerlijkten. Hij
beschreef het gevoel van het
zand tussen je tenen. Ook ging
men het biologisch heilzame
effect waarderen van zeewater.
En van zonneschijn. Het is nog
maar kortgeleden: eind negen-
tiende eeuw, honderd jaar dus.
Zonnebaden begon voorzichtig:
tien minuten en langer niet. In
een tentje in de tuin, dan kreeg
je het getemperd. Of op het
strand volledig gekleed in draag-
koetsjes. De ‘cultuur’ van dagen
op het strand liggen bakken
loopt na een eeuw weer terug: je
huid veroudert snel in de volle
zon. Een dag op het strand bak-
ken is ook idioot, je verschrom-

ker krijgt.

De schrijver van een gids of reis-
boek moet zijn gebied grondig
kennen, vind ik. Hij moet zich
ermee kunnen vereenzelvigen.
Iemand die een paar maanden
een dagboek bijhoudt en daar
bovenop stukjes uit reisgidsen
reproduceert en dan eigenwiijzig
doet of het zijn eigen woorden
zijn, dat hoef ik niet. Als ik het
al heb en als ik het flut vind, dan
zal ik er weinig voor vragen. Een
goed reisverhaal daarentegen zal
ik hoger prijzen, zeker als het
boek niet overal te vinden is. Als
ik al reis, dan ben ik geen verza-
melaar van indrukken of reistro-
feeén, zoals veel toeristen doen.
Liever bén ik ergens anders.
Rustig de wereld op me laten
inwerken. Ik adviseer weleens:
ga niet met alle excursies mee.
Ga een middag op een muurtje
zitten, laat alles over je heen
komen. Dan ervaar je het. Zoals
een blinde geniet van het land-

schap. Hij.voelt dat het groen is,

dat de zon schijnt, dat er een
andere atmosfeer heerst. Zo kun
je ziende ook genieten. Dan kun
je bij wijze van spreken je ogen
sluiten.’

pelt hoor. Als je niet eerder kan-
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