In fet voetspoor van Eo

Frans Goetghebeur is voorzitter van de Belgische Boeddhistische

Unie, de koepelorganisatie van Belgische boeddhisten. Al dertig

jaar is hij actief betrokken bij de verbreiding van het boeddhisme

in het Westen. Recent verscheen zijn boek Wakker worden met

Boeddha.

Tekst: Frank Flippo Foto’s: Kristien Buyse

% rans Goetghebeur lacht als ik
vraag of hij de ‘opperboeddhist’
# van Belgié is. "Een soort opper-
hoofd bedoel je? Gelukkig niet.
Maar als voorzitter van de koepel-
organisatie van Belgische boeddhisten ben ik
uiteraard wel het algemene aanspreekpunt.
Ook het boeddhisme moest een onderhande-
laar met de regering hebben. Dus ik zit regel-
matig samen met de kardinaal, de opperrab-

bijn, de voorzitter van islamitische verenigin-
gen en van de humanistische organisaties om
de tafel.” 4

Hoe werd je zelf boeddhist?

“lk kom uit een katholiek gezin met acht kin-
deren. Elke dag kwamen we samen rond de
bijbel en voor het avondgebed. Avondenlang
spraken wij over christelijke onderwerpen.
Mijn vader hield voordrachten voor de televi-
sie en in het land, ikzelf bezocht een jezuie-
tencollege. Had ik geen problemen mee. Mijn
katholieke jeugd was een goede ondergrond
voor mijn verdere leven. Dit veranderde rond
mijn tweeéntwintigste, toen mijn beide
ouders en mijn zus omkwamen bij een auto-
ongeluk. Daar was ik jarenlang ondersteboven
van, ik was totaal uit evenwicht. Toen pas
begon ik na te denken over leven en dood. 1k
moest iets beginnen met die gapende leegte
in mijn leven. In mijn verleden vond ik geen
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inspiratie meer. In die tijd trokken vele jonge
mensen naar het oosten en ik ging daarin
mee. In Delhi en Darjeeling maakte ik kennis
met Tibetaanse vluchtelingen. Ze leefden in
armoede en woonden in vluchtelingenkam-
pen. Zij schenen daar niet onder te lijden en
dit verbaasde mij enorm. Het stoorde me
zelfs. Hoe konden ze zo vrolijk zijn? Arme
mensen hoorden boos te zijn en gedepri-
meerd! Ik vroeg ze honderd uit en leerde zelfs
hun taal. Zo ontdekte ik de kracht die zij kon-
den putten uit de erkenning dat de eigen
geest onnoemelijk vele kwaliteiten bezit. Voor
mij was dit het omslagpunt. Het hielp mij
enorm en opende mij de ogen. En vanaf dat
moment ben ik het pad van boeddhisme inge-
slagen, nu dertig jaar geleden. Zo'n overtui-
ging krijgt geleidelijk vorm, op verschillende
manieren.”

Hoe gaat dat?

"Ik vroeg en vraag me voortdurend af hoe ik
reageer op dagelijkse situaties: tijdens een
verkeersopstopping, tijdens familiebijeenkom-
sten of toen ik als leerkracht voor de klas
stond. Dit proces vraagt veel tijd. Honderd-
duizend keer maak je dezelfde fout of ben je
geneigd je falen te vergoelijken. De geest kent
zovele geraffineerde trucjes om zichzelf voor
de gek te houden! Na dertig jaar zijn de
scherpe kantjes er wel af, maar toch sijpelt
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In het voetspoor van Boeddha

het inzicht maar druppelsgewijs binnen. Het
is een soort ontgiftingsproces dat storende
emoties wegneemt. Mijn karakter was explo-
sief, eigenzinnig, ik nam geen blad voor de
mond. Alles wilde ik zien, voelen, meemaken
en kennen, dat maakte mij opgejaagd en wis-
pelturig. En redelijk ongevoelig voor wie ik in
mijn onbezonnenheid achterliet. Toen ik
terugkwam uit India dacht mijn familie in het
begin: waar komt hij nu weer mee aanzetten?
Redelijk snel zagen ze in dat door de boed-
dhistische weg, mijn meest opvallende onheb-
belijkheden bijgeslepen werden tot aanvaard-
bare proporties. En dat vonden zij goed
nieuws! Geleidelijk werd ik milder voor mijn
omgeving. Ik ken mijn beperkingen nu beter,
al heb ik niet de illusie dat op mijn sterfbed
de Verlichting mij zo eventjes op een plateau-
tje zal worden aangereikt, als een hostie bij
het Sacrament der Stervenden. Zo vaak nog
word ik met mijn neus op de feiten gedrukt.
Eerlijk durven zijn tegenover jezelf is het
moeilijkst. Dan zie je de bergen mest op de
weg die je nog moet opruimen. In elke boed-
dhist schuilt niemand anders of beter dan een
gemiddelde burger. Net als dertig jaar gele-
den, train ik dus luisterbereidheid en oefen
geduld. Er zijn wel veranderingen hoor. Ik ben
minder dan vroeger geneigd een kant van een
conflict te kiezen, wat ik vroeger altijd direct
deed vanuit mijn emotionele reactiepatronen.
Maar ik laat mij niet meer regeren door mijn
reacties en denk eerder: hoe komt het dat iets
gebeurt, en waarom reageer ik zo? Mijn eer-

ste reactie is nu: ik ga me inlezen. Daarna pas
neem ik eventueel een standpunt in."

Hoe praktiseer je mededogen in je persoonlijke
leven? g

“Ik word direct aangesproken door lijden in
mijn omgeving. Heel wat mensen zijn toe aan
hulp, van binnen gaapt een diepe spirituele
wond. Een van de zwaarste opgaven in mijn
leven is, een milde houding aan te nemen
tegenover mensen die zich door het boeddhis-
me verlichter wanen dan hun omgeving.
Kosmische apen noem ik ze.

Misschien nog moeilijker was het volgende:
twee chagrijnige dames, zeer invloedrijk in de
Belgische pers, verweten de duizenden die
afgelopen mei hier in Belgié de Dalai Lama
beluisterden naiviteit en ze vergeleken hem,
geheel ten onrechte, met de paus. Een
geschenk, door de bevolking in dank aan-
vaard, sloegen zij aan diggelen. Zovele gewone
mensen, jongeren, moeders en vaders die
werden geinterviewd, meldden hun leven
lang iets te zullen meedragen van dit bezoek.
Maar deze twee duwden boeddhisten in een
verdachte hoek, zonder de waardevolle en
opmonterende dingen te willen opmerken. Ik
moest diep ademen om te voorkomen dat
mijn dertig jaren van boeddhistische praktijk
niet zouden worden verbrand ‘door spontane
woede en verdriet. Mogen zij op een dag
beseffen dat eenvoud niet hetzelfde is als
simpelheid van geest!”
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Blijft boeddhisme niet toch een beetje een exo-
tisch geloof?

“Hoezo? Alle grote religies, ook het christen-
dom, kwamen uit het Oosten. Langzaamaan
raakten wij er vertrouwd mee. Zo kunnen
binnen twee eeuwen boeddhistische elemen-
ten deel uitmaken van onze cultuur alsof ze
daar altijd al waren. Boeddhisme is minder
exotisch dan je denkt: Westerse filosofieén uit
de Oudheid, zoals de Epicuriérs en de aanhan-
gers van de Stoa, leken er erg op. De Epicu-
risten omschreven geluk als een vorm van
gemoedsrust zonder lichamelijke en vooral
geestelijke pijnen. Pijn groeit uit angsten, ver-
langens en zorgen en onjuiste meningen en
overtuigingen. Zij zagen kans hun ingesleten
negatieve gedachtepatronen te doorbreken,
zoals boeddhisten met meditatie hun geest
zuiveren. Zoals boeddhisten, zagen ook zij het
ware geluk niet los van de medemens; recht-
vaardig leven stond dus hoog aangeschreven.
De Stoicijnen waren veel radicaler. Zij zagen
elke waarde die je hecht aan je omgeving, als
zinloos, omdat je de omgeving toch niet echt
kon beinvloeden. Ook vrienden en familie
konden je elk moment worden afgenomen.
Beter is het, je geluk te ontlenen aan het
enige wat werkelijk van jezelf is: je eigen
gedachten. Deze opvatting komt overeen met
de boeddhistische gedachte dat jij zelf de
bron bent van de diepste wijsheid.

0ok de Verlichtingsfilosofie vertoont overeen-
komsten. Niet langer de godsdienst had het

laatste woord over de grote levensvragen,
maar de menselijke rede. Dit sluit aan op de
boeddhistische traditie van onbevangen,
onbevooroordeeld nadenken. Boeddha bekri-
tiseerde het Indiase kastensysteem, omdat hij
vond dat er geen gezag bestaat buiten jezelf.
Zo verdedigde hij de autonomie van het indi-
vidu."

Is dat afzien van wereldse verlangens waartoe
het boeddhisme oproept, niet wat hoog gegre-
pen?

“Lang niet alle boeddhisten leiden een kloos-
terleven. Het is in zeer sterke mate een leken-
beweging, zeker in het Westen. Er zijn in
Frankrijk en Groot-Brittannié wel enkele
boeddhistische kloosters. Maar.in Europa
spreekt het boeddhisme vooral mensen aan
die nog een gewoon sociaal of professioneel
leven leiden. Zoals ik, die naast mijn boed-

. dhistische levenswijze ook een wereldlijk

leven leid. Wij Vlamingen hebben een histo-
risch gegroeid, Bourgondisch karakter. 1k ben
niet van plan daar afstand van te doen. In
zoverre dat ik soms de deur achter me dicht
trek, de auto neem en een paar dagen naar
zee ga. Misschien binnenkort; ik bedenk nu
dat ik in drie jaar drie boeken heb geschreven
en het nu wel even voldoende vind. Ik mag
graag lezen, muziek luisteren en wandelen.
De Boeddha heeft het erover dat je van sto-
rende emoties af moet zien te raken, niet van
de andere!”

‘Wij Vlamingen hebben een historisch gegroeid,

Bourgondisch karakter. 1k ben niet van plan daar

afstand van te doen’
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Boeddhisten zijn geen navelstaarders?
"Dat hardnekkige beeld van die boeddhist die
daar onder zijn stolpje gelukkig zit te wezen,
klopt niet. Ook voor een boeddhist speelt het
leven zich vooral daarbuiten af. De Boeddha
spreekt van interrelativiteit: alles staat met
elkaar in verbinding. Ook in Belgié zullen
boeddhisten steeds duidelijker actief optreden
op basis van dit besef. Tijdens het bezoek van
de Dalai Lama deelden wij biologisch afbreek-
bare zakjes uit, gemaakt van onbespoten
maiskorrels, zodat wanneer je ze in de grond
stopt, ze geheel en al verdwijnen. Er zijn vele
voorbeelden van boeddhisten die zich inzet-
ten voor natuur en medemens. In Thailand
zijn het vooral de boeddhistische monniken
die zich steeds heviger verzetten tegen de
voortschrijdende ontbossing. Boeddhisten
voeren ook actie tegen de nucleaire wedloop,
de bevolkingsexplosie en de opwarming van
de atmosfeer. Veel Amerikaanse vredesactivis-
ten zijn boeddhist; boeddhistische tempels in
Azié zijn vaak ecologische centra en het
International Network of Engaged Buddhists
(INEB) is groeiende."
Er bestaan zeer vele soorten boeddhisme?
“Er zijn duizenden aangezichten van de
Boeddha en daar zit veel strijdigs tussen.
Devotie, overgave, neiging tot vergoddelijking,
maar ook stromingen die afbeeldingen ver-
werpen, Het kan allemaal bestaan en het
mooie is, dat je een palet ziet van mogelijkhe-
den. Er bestaat bijvoorbeeld ook een
Zenstroming die op krasse manier alle mis-
plaatste afgoderij bestrijdt. Een uitspraak van
hen luidt: ‘Als je de boeddha tegen komt,
doodt hem dan’. Het boeddhisme heeft
zoveel aangezichten dat ieder precies kan kie-
zen wat bij hem past. Onderling verdragen de
varianten elkaar prima. Wij in de Benelux ver-
ketteren elkaar gelukkig niet meer. We zijn af
van de kinderziekten en elke traditie respec-
teert de andere.”
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Dus er is geen ruzie?

“Ondenkbaar is het nooit, je blijft immers
mens. Maar inhoudelijk gesproken kan
gewelddadige ruzie niet. Boeddhisten weten
immers dat meningen maar interpretatiesche-
ma's zijn. Achter zulke vlaggen wil je niet aan
lopen. Laat staan dat je wapens gaat opne-
men om anderen te vernietigen. De boeddhis-
tische spiritualiteit geeft inzicht in relativiteit,
in eigen werkingen en werktuigen en in de
ontwikkeling van een eigen overtuiging.
Mededogen is een centraal thema. Het bete-
kent onder andere: geduld voordat je oor-
deelt, luisteren, openheid scheppen en pas
nadien reageren. Het betekent niet in stilte de
rug krommen, de pijn verbijten, alles als een
pletwals over jezelf laten rijden. Eerder: het
Jjuiste moment afwachten voor je handelt.
Begrip voor onbegrip, dat moet. Want woede
en geweld zijn contraproductief.”

Wat is het heilige boek van het boeddhisme?
"Er zijn vele teksten. Alleen al de raadgevin-
gen van de Boeddha beslaan 108 boekdelen.
Tel je er de belangrijkste commentaren bij,
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vanuit zijn (holistische) perspectief waardevolle aanvullingen.
De boeddhistische benadering gaat ervan uit da.t. we a!lemaat.
geboren worden met een fundamentele geestelijke gezondheid.
Chdgyam Trungpa helpt u om uzelf en anderen met deze gezonde kern
in contact te brengen.

Chogyam Trungpa was een van de belangrijkste boeddhis‘s.tische
leraren in het Westen en is de oprichter van de wereldwijde .
organisatie van meditatie- en studiecentra: Shambhala International.
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‘Een belangrijk bo

bevindingen en ervaringen je bezwaren of plezieren
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Van alleen woorden kun je nooit blijvend leren'’

geschreven door beroemde yogi's en geleer-
den, dan komen er nog eens 200 boekdelen
bij. Maar juist in het boeddhisme is de mon-
delinge overdracht zeer belangrijk. De nadruk
ligt in het algemeen op het gesproken, niet op
het geschreven woord.

In het boeddhisme is feitelijk onderricht pas
het allereerste begin. In de eerste fase luister
Je vooral. In de tweede overpeins je wat je
geleerd hebt en stel je ook tegenvragen. In de
derde mediteer je.

Wij in het Westen denken vaak dat het mede-
delen of kennis nemen van informatie genoeg
is. Maar in het boeddhisme begint het dan
pas. Ik vond dat eerst vreemd. Maar bij nader
inzien doen wetenschappers en bijvoorbeeld
vrijdenkers dat ook. Een belangrijk boeddhis-
tisch beginsel: onderzoek of je bevindingen en
ervaringen je bezwaren of plezieren.' Van
alleen woorden kun je nooit blijvend leren; je
ervaringen doorleven is het belangrijkst.
Niemand heeft ooit leren pianospelen door er
een boek over te lezen."

Is een christelijk iemand die mediteert, ook
een boeddhist?

“Je hebt christelijke monniken die Zen beoefe-
nen, maar dan als een middel om meer ken-
nis te vergaren over wat er omgaat in hun
geest en na te gaan wat ermee te doen. lk
veronderstel dat hun doel blijft, om zo snel
mogelijk bij de Heer te komen en dat ligt toch
anders bij een boeddhist.”

Wanneer ben je dan een boeddhist?
“Een boeddhist is iemand die zegt: Boeddha is
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de gids voor mij. Ik beschouw hem als lei-
draad voor mijn leven. De Boeddha, de dhar-
ma (de leer of het levenspad) en de sangha
(de gemeenschap van boeddhisten) horen
daarbij. De Boeddha inspireert mij, zijn raad-
gevingen zie ik als een middel om vooruit te
komen in het leven. Wie dat voor zichzelf
beslist, kan zich boeddhist noemen. Er bestaat
ook iets voor wie officieel wil toetreden tot
het boeddhisme. Dat heet de ‘toevluchtcere-
monie', maar verplicht is dit niet.” @

Wakker worden met Boeddha van Frans
Goetghebeur verscheen bij Uitgeverij
Davidsfonds, www.davidsfonds.be en bij
uitgeverij Ten Have, resp. € 12,95 en € 14,95.
Onkruid mag tien van deze boeken weggeven.
Wil je kans maken op een van deze boeken
stuur dan een mooie kaart met een Boeddha
naar het redactieadres onder vermelding van:
Wakker worden met boeddha.
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